Doğalgaz  için  sayılı  günler 


11  Haziran  2015 
günü  ilçemizin  üç  mahallesi  ve  Tepe  mahallesinin  bir  bölümünde başlayan  doğal  gaz  çalışmalarında  mutlu  sona  yaklaşıldı. 

AKSA  Tokat-Amasya  Dağıtım  şirketi Cumhuriyet  mahallesi, Mustafa  bey  caddesine (Terminal  arkası)  taşındı.  Doğu  mahallesinde  yapılan  Ana  dağıtım  merkezi  ise  önümüzdeki  günlerde  hazır  çelik  konstrüksiyon malzemesi  ile  kapatılacak  olup,  kontrol  odası  tamamlanmak üzere. 

Doğal  gazın  Ara¬ 


lık  ayı  başında  verilmesi  planlanıyor. 

Konu  ile  ilgili  bir açıklama  yapan  ilçemiz Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  2015  yılı bitmeden  doğalgazı yakmayı  hedeflediklerini  belirterek,  Taşova  halkının  doğal  gaz ile  buluşmasına  az  bir süre  kaldığını  söyledi. 

Doğalgazla  ilgili ilk  bölüm  çalışmalarının  haziran  ayında  başladığını  belirten  Öztürk,  "Doğalgaz  dağıtım  şirketi  yetkilileri yol  ve  konut  durumunu da  dikkate  alarak  ilk etapta  Cumhuriyet, 
Yemişen,  Yeşilırmak 


mahallelerinin  tamamını  ayrıca  Tepe  mahallesinin  bir  bölümü, toplamda  20  kilometrelik  mesafenin  altyapısını  tamamlanmış olup,  konut  bağlantılarını  da  yapmıştır. 
Yetkili  şirketin,  Doğu Mahallesi'nde  gaz  dağıtım  merkezi  inşaatı bitme  aşamasında  olup,  hedefimiz:  2015 
yılı  bitmeden  doğal gazı  konutlarımızda yakmaktır."  Dedi. 

Doğal  gazın  vatandaşların  hayatını  önemli  ölçüde  kolaylaştıracağını  ifade  eden Öztürk,  "Doğal  gaz yanmaya  başladıktan 
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Tapu  almak,  Tapuyu bulmaktan  daha  kolay 


Büyük  Önder  Atatürk'ün  ebediyete  intikalinin  77.  yılı  dolayısıyla  Taşova'da  törenler  düzenlendi. 

Kent  Meydanı  Atatürk  anıtı  önünde  düzenlenen  ilk  törende  Atatürk  için  saat  saat 09.05'de  2  dakikalık 


saygı  duruşunda  bulunuldu,  ardından  İstiklal  Marşı  okundu. 

Saat  09.05'de hayatın  durduğu  dakikalarda  vatandaşlar  ve görevlilerin  saygı  duruşunda  bulunduğu gözlendi. 

M 


BİZE  GÖRE 


TERÖR ve  İSLAM 


fİGCÂ  KotUfGSl 


Müslümanlık  ilim  temelleri  üzerine  kurulmuş  bir  din.  İlme  verdiği  değeri  Müslümanlığın kurucusu  sevgili  Peygamberimizin  ilim  ve  âlimler hakkındaki  fikirlerinden  öğreniyoruz; 

"Âlimlerle  ülfet  ibadet  yerine  geçer.  İlim ibadetten  üstündür  ve  dinin  nizamıdır.  İlim  tahsili  kadın  erkek  bütün  Müslümanlara  farzdır.  İlim tahsil  ediniz,  çünkü  maarif  bizim  düşmanlarımıza karşı  silahımızdır.  Beşikten  mezara  kadar  ilim  takip  ediniz.  İbadetin  eftali,  ilim  ve  kemal  istemektin^ [Devamı  sayfa  3’de) 


Küçük  Nehir  son  yolculuğuna  uğurlandı 


Otomobilin  çarpması  sonucu  ağır  yaralı olarak  tedavi  gördüğü hastanede  hayatını kaybeden  Nehir  Önal 
(2)  son  yolculuğuna  uğurlandı. 

Küçük  Nehir  ilçemiz  Cumhuriyet  Mahallesi  Vali  Lekesiz 


caddesindeki  evlerinin önünde  oynarken  Y.B 
nin  (61)  kullandığı  05 
HL  620  plakalı  otomobilin  çarpması  sonucu ağıryaralandı. 

Taşova  Devlet hastanesinde  yapılan ilk  müdahalenin  ardından  Amasya  Sabun- 


cuoğlu  Şerefeddin  Eğitim  ve  Araştırma  hastanesine  şevki  yapılan ancak  burada  yapılan tüm  müdahalelere  rağmen  Nehir  Önal  hayatını  kaybetti. 

Nehir  Önal'ın  cenazesi  ilk  önce  evinin Önüne  (Devamı  sayfa  4’de) 


ferans  salonunda  düzenlenen  ikinci  tören saygı  duruşu  ve  istiklal marşının  okunması  ile başladı. 

Günün  anlam  ve önemini  belirten  konuşmayı  yapan  Atatürk Ortaokulu  öğrencisi  İremnur  Aslan;  "Bilmeliyiz  ki,  Atatürk'ün  ilkeleri  ışığında,  onun çizdiği  muasır  medeniyetlere  ulaşma  yolunda,  hiç  yorulmadan yürüme  konusunda  kararlı  olmak,  ona  verilebilecek  en  büyük  hedi¬ 


yelerin  başında  gelmektedir.  Biliyorum  ki bizler;  Atatürk'ün  ümit ettiği  o  gençlik  olacağız.  Onun  izinden  ve gösterdiği  hedeflerden bir  an  bile  ayrılmadan, ülkemizi  her  alanda  başarıdan  başarıya  taşıyacağız.  Bundan  hiç şüphemiz  yoktur.  Biliyoruz  ki,  bizler  eğer kendi  ufkumuzu  geniş, hedeflerimizi  de  büyük tutarsak,  ancak  o  zaman  onun  manevi  şahsiyeti  karşısında  başımız  dik,  alnımız  açık  bir şekilde  durabiliriz.  Yine  biliyoruz  ki  Atatürk gençliği  bunu  yapabilecek  güç  ve  kudrete sahiptir"  dedi. 

Program  Atatürk'ün  hayatını  anlatan  slayt  gösterisi,  şiirlerin  okunması  ve  Atatürk'ün  sevdiği  şarkıların  okunması  ile  sona erdi. 

Programa;  Vali 
Yardımcısı  Nevzat  Sinan,  Garnizon  komutanı  Üsteğmen  Mustafa Kemal  Akcan,  Belediye Başkanı  Bayram  Öztürk,  daire  amirleri, öğrenciler  ve  vatandaşlar  katıldı. 


Eski  Tekel  Yaprak 
Tütün  İşletme  Müdürlüğü  binalarının  resmi kurumlara  ait  kampüs haline  dönüşmesi  üzerine  Vergi  Dairesi  Müdürlüğüne  ait  binanın giriş  katından  2014  yılında  yeni  hizmet  binasına  taşınan  Tapu 
Sicil  Müdürlüğü  ve  Tapu  Kadastro  şefliğini bulmak  fermana  mahsus.  Son  yıllarda  işlem hacmi  oldukça  artan  ve aranılan  bir  kurum  haline  gelen  Tapu  müdürlüğü  güçlükle  bulunuyor. 

Ön  cephesi  Korkmaz  sokakta  olan  Tapu kumullarının  giriş  ka¬ 


pısının  eski  Tekel  bahçesinden  verilmesi  vatandaşların  tepkisine yol  açıyor. 

Kampüs  girişine konulan  tek  yön  levhası  ise  geçtiğimiz  günlerde  Kaymakamlık 
Sosyal  Yardımlaşma  ve Dayanışma  binasının izolasyon  çalışmaları 


esnasında  söküldüğü yerde  duruyor. 

Bir  labirenti  andıran  tapu  kurumlarına  daha  kolay  ulaşılabilmesi  için  Korkmaz sokaktan  giriş  verilmesini  Taşova  halkı  adına  yetkililerden  bekliyoruz. 
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TAŞOVA  HAVADİS 


17/11/2015 


Hemşehrimiz  Sami  Aslan TÜYAP’ta  imza  günü  düzenledi 


34.Uluslararası  International  İstanbul  Kitap Fuarı  07. Kasım  2015  Cumartesi  günü  TÜYAP  Fuar ve  Kongre  Merkezi  Büyü  kçekmece'de  kapılarını ziyaretçilerine  açtı. 

15  Kasım  2015  Pazar 
günü  akşamına  kadar  devam  edecek  olan  fuara; yurt  içi  ve  yurt  dışından 
750  yayınevi  ve  sivil  toplum  kuruluşu  katılırken, yurt  dışından  30  yazarın 


konuk  olması  bekleniyor. 
Dokuz  gün  sürecek  olan fuarda  1500  imza  günü  ve 
300  etkinlik  gerçekleştirilmesi  planlanıyor. 

Fuara  geçen  yıl  olduğu  gibi  bu  yıl  da  katılan Taşova  Havadis  Gazetemiz  ve  haber  sitemizin  köşe  yazarı,  Taşovalı  Şair Bestekâr  Sami  Aslan  fuar Açılışının  ilk  günü  olan Cumartesi  günü,  saat 14.00- 16.  00  arasında  Ci- 


nius  yayınlarının  3.  Salon 3605-D'de  bulunan  standında  imza  günü  gerçekleştirdi.  Bu  özel  günde  Sİ¬YAH  LALE  adlı  kitabını  okuyucularına  imzalayan 
Sami  Aslan  kendisine  ve kitabına  gösterilen  ilgiden çok  memnun  olduğunu söyledi. 

Sami  Aslan'ı  bu  özel gününde  yalnız  bırakmayan  okuyucularının  dışın¬ da,  Amasya  Dernekler Federasyonu  (ADEF)  bir önceki  dönem  başkanı 
Turan  Sayar,  Taşova  Dernekler  Federasyonu  Başkanı  Mahir  Doğru,  Alpaslan  bir  önceki  dönem  dernek  başkan  yardımcısı Rüstem  Davet,  Recep  Öztürk,  Şair  yazar  Barış  Suluhan,  AmasyalI  Dernekler Federasyonu  (ASDEF) 
Başkanı  İsmail  Aktaş, Destekliler  Dernek  Başkanı  ve  TV  programcısı  Salih  Turgut,  Murat  Ünal, Metin  Önal,  Yavuz  Ülker, Nesim  Aksoy  ve  Aslan'ın birçok  eserini  yorumlayan 


Müftülük 


iki  değerli  sanatçı  dostları da  yer  aldı.  TRTnin  emektar  sanatçılarından  AmasyalI  sanatçı  Seyit  Al  ve  Saliha  Aslan  da  Sami  Aslan'ı yalnız  bırakmayanlar  arasındaydı. 

Sami  Aslan'ın  kitabını  imzaladığı  standın  önünde  uzun  kuyruklar  oluşturan  okuyucuları  ve  Amasyalı  hemşehrileri  Sami  Aslan'ı  tebrik  ederek, aldıkları  kitapları  Sami Aslan'a  imzalattılar.  Gün ile  ilgili  kısa  bir  bilgi  vermesini  istediğimiz  Sami Aslan  şunları  söyledi:  "Bu özel  günümde  beni  yalnız bırakmayan  gerek  okurlarıma,  gerekse  dostlarıma ayrı  ayrı  teşekkür  ediyor şükranlarımı  sunuyorum. 
Çok  güzel  bir  imza  günüm oldu.  Taşova  gazetesi  ailesine  şahsıma  gösterdikleri yakın  ilgi  ve  alaka  için  çok teşekkür  ediyorum"  dedi. 

Biz  de  Taşova  Havadis  Gazetesi  olarak;  Sami Aslan'ı  tebrik  eder,  başarılarının  devamını  dileriz. 


kayıtlarına  başladı 


Taşova  Müftüsü  Harun  Yılmaz  2015-2016  yılı Diyanet  İşleri  Başkanlığı 


organizasyonu  ile  Umreye gitmek  isteyenler  için  kayıtlarının  başladığını  söy¬ 


ledi. 

Umre  kalbi  imar  etme,  kalbin  yıpranan  yönlerini  tamir  etme  seferidir diyen  Yılmaz:  "Kutsal  topraklara  yapacağımız  bu yolculuk  ile  yüreklerimizi kirlerden  arındırmayı,  yeniden  imar  ve  tamir  etmeyi,  manevi  dünyamızda yeni  birer  pencere  açmayı amaçlıyoruz. 

Bu  yolculuğun  hayatımızda  olumlu  gelişmelere  başlangıç  olmasını  temenni  ediyoruz. 

Umre  ibadetini  manevi  bir  yenilenme  fırsatı 


haline  getirebilmek,  vatandaşlarımızın  ibadetlerini  usulüne  uygun  ve  bilinçli  bir  şekilde  yerine  getirebilmelerini  temin  edebilmek  için  Umreye  giden  vatandaşlarımıza, yolculuk  öncesinde  ve  yolculuk  esnasında  eğitim, bilgilendirme  ve  irşat  seminerleri  verilmektedir. 

Değişik  turlar  halin¬ de  düzenlenecek  olan  umre  seyahatleri  ile  ilgili  geniş  bilgi  müftülüğümüzden  edinilebilir"  dedi. 


m 

IHH  Vakfı  kermes  açtı 


İnsan  Hak  ve  Hürriyetleri  Derneği  (  İHH)  Taşova  Temsilciliği  tarafından  "Bir  Çocukta  Sen Giydir"  sloganı  ile  ilçede bulunan  ihtiyaç  sahibi  çocuklar  için  kermes  düzenlendi. 

Belediye  binası  önünde  düzenlenen  kermeste,  hazırlanan  yiyecekler  hayırseverlere  sunuldu. 

Kışın  hiçbir  çocuk  üşümesin  diyen  İHH  Taşova Temsilcisi  Fatma  Sobacı; "Düzenlediğimiz  bu  kampanya  ile  amacımız  çevremizde  bulunan  öğrencile¬ 


rimize  yardımda  bulunmaktır. 

Kışın  başlaması  nedeni  ile  ihtiyaç  sahibi  çocuklarımızın  en  önemli  ihtiyaçları  olan  giyecek  ihtiyacını  bir  nebzede  olsa bu  kermesle  karşılamaya çalışacağız. 

İHH  olarak  gerek  ülkemizde  gerekse  dünyamızda  ihtiyaç  sahibi  insanlara  paylaşma  duygusunu geliştirmek  ve  farkındalık oluşturmak  maksatlarımızdan  birtanesidir. 

Bu  vesile  ile  kermesimize  maddi  manevi  yardımda  bulunan  hayırsever 


Taşovalı  hemşerilerimize teşekkür  ederiz. 

İHH  Taşova  temsilciliği  olarak  önümüzdeki günlerde  Suriye'de  zor 


şartlarda  yaşayan  Müslüman  kardeşlerimiz  için yeni  bir  un  kampanyası başlatacağımızı  duyurmak  istiyoruz"  dedi. 


ilçemizde  aşı kampanyası  düzenlendi 


Taşova  ilçesinde  Toplum Sağlığı  Merkezi  Başkanı Doktor  Orhan  Demirelli  ilçede bulunan  ilk  ve  orta  dereceli  eğitim  kurumlarındaki  öğrencilere  aşı  yapıldığını  söyledi. 

Dr.  Demirelli  "Aşılar  bebek  ve  çocuklarda  aşı  ile  korunulabilir  sakatlık  ve  ölümle sonuçlanabilecek  hastalıkları önleyebilmektedir.  Dünyada her  yıl  bebeklik  ve  çocukluk çağında  yaklaşık  ikibuçuk milyon  çocuk  aşı  ile  önlenebilir  hastalıklar  sebebiyle  hayatını  kaybetmekte  yada  kalıcı sakatlıklar  yaşamaktadır.  Ülkemizde  yapılan  aşılama  çalışmaları  sonucunda  kalıcı  sakatlıkların  ve  ölümlerin  önüne  geçilmektedir. 

İlçemizde  bulunan  ilk  ve orta  dereceli  eğitim  kurumlarında  Toplum  Sağlığı  Merkezi  aşı  ekibince  26.10.2015 tarihinden  itibaren  Sağlık  Bakanlığı  genişletilmiş  bağışıklama  programında  bulunan  l.Sımflara  yönelik  KKK (Kızamık-Kızamıkçık-Kaba- 


kulak)  ve  Dabt-İPA  (Difteri-Asellüler  Boğmaca-Tetanoz-İnaktif  Polio)  aşısı,  ortaokul 
8.  Sınıflara  yönelik  Td  (Tetanoz-Difteri)  aşısı  uygulanmaktadır. 

Ayrıca  Sağlık  Bakanlığı aşı  takviminde  l.sınıfta  yapılması  gereken  KKK  (Kızamık- Kızamıkçık- Kaba  kulak) aşısının  ülkemiz  genelinde görülen  kızamık  vakaları  sebebiyle  anasınıfı  döneminde (48-66  Aylık  çocuklara)  yapılması  bakanlığımız  tarafından  uygun  görülmektedir. 
Bu  çerçevede  ilçemiz  genelinde  eğitim  gören  anasınıfı öğrencilerine  Toplum  Sağlığı Merkezi  aşı  ekibi  tarafından KKK  aşı  uygulaması  planlanmaktadır.  Toplum  Sağlığı Merkezimiz  tarafından  eğitim öğretim  yılı  boyunca  okullarda  çevre  sağlığı  denetimleri,  genel  sağlık  taramaları, diş  taramaları  ve  sağlık  eğitimi  çalışmaları  devam  edecektir"  dedi. 


TERÖR  ve  İSLAM 

(1 .  Sayfadan  devam) 

Ve  bu  mevzuda  söylemiş  olduğu  diğer  sözleri; 

"Benim  bilgime  yeni  bir  şey  katmayan  güne  lanet  olsun.  Bir  âlimin ölümü  bir  milletin  ölümü  kadar  büyük  bir  kayıptır.  Kendini  ilme  hasreden fani,  bakidir.  Cehaletten  daha  vahşetti  fukaralık  yoktur.  İlim  herkesi faydalandırır,  takva  ise  ancak  muttakiyi  faydalandırır." 

Yine  kulağımızı  Hz.  Muhammed'in  sesine  kulak  verelim; 

"Müslüman  odur  ki,  herkes  onun  elinden  ve  dilinden  selamet  bulsun ve  herkes  onun  zarar  ve  ziyanından  emin  olsun." 

Komşuluk  hakkında  dinimizin  söyledikleri; 

"Borç  isterse  ver.  Davet  ederse  git.  Yardım  isterse  yardım  et.  Bir hayra  varmışsa  tebrik  et.  Bir  musibete  uğramışsa  taziye  et.  Hasta  olursa ziyaret  et.  Ölürse  cenazesine  git." 

Ve  zengin  insanların  muhtaçları  bakıp  kollamak  için  kaideleşen zekât  emri; 

"İlmin  zekâtı  onu  ehline  ve  talibine  vermektir.  Evin  zekâtı  gelen misafirleri  ağırlamak  ve  itibar  etmektir.  Sohbetin  zekâtı  dedikodudan uzak  durmaktır.  Evladın  zekâtı  yetimlere  ihsandır.  Kuvvetlinin  zekâtı zayıflara  yardımıdır.  Nefsin  zekâtı  kötü  ahlakı  terk  etmektir." 

Şu  kavga  âleminde  yüce  dinimizin  mensuplarına  iki  dünya  saadeti için  o  kadar  güzel  düşünce  ve  güzellikler  sunulmuş,  söylenmiştir  ki,  biz bunlardan  sadece  ilme  verilen  değer,  komşuluk  ve  zekât  gibi  güzellikleri hatırlattık.  Bunun  gibi  daha  nice  güzellikleri  içinde  barındıran  bir  dinin mensuplarının  ve  onların  şahsında  İslamiyet'in  layık  olduğu  değeri bulamayıp  İslam  dünyasının  bu  gün  içinde  bulunduğu  şu  kaos  ve huzursuz  haline  cevap  arıyoruz. 

İlme  bu  kadar  değer  veren,  kardeşliğe,  komşuluğa,  yardımlaşmaya bu  kadar  değer  veren  bir  dinin  mensupları  niçin  bu  halde?  Nedir  bu  İslam dünyasının  hali?  Televizyon  seyrediyorsunuz,  ekranda  "Son  Dakika" Paris'te  yedi  yerde  patlama  ve  yüz  yirmi  yedi  ölü,  yüzlerce  yaralı,  katliamı yapanların  "Allah-u  Ekber"  nidaları... 

İnsanlık  demek  bir  bakıma  akıl  demek  değil  midir?  Yani  dünyaya geliş  ve  gidişinin  manasını  bilen  akıl.  Sokrat  kendi  karşısında  toplanan  ve aklıselim  sahibi  olduklarını  söyleyen  kimselere  hitaben:  "Aklınız  varsa aranızdaki  bu  çekişme  ve  niza  nedir?"  demiştir.  Şimdi  şu  dünyada yaşananlara  bir  bakalım:  bin  bir  emekle  yetişen  bir  insanı  bir  saniyede yok  eden,  çareleri  tekâmül  ettiren  bir  akıl.  Yüzlerce  insanı  katleden  akıl. 
İnsaniyet  bu  mu?  Her  gün  daha  vahşice,  kadarca  bir  tekâmül  ve  dünyayı felakete,  harabiyete  götüren  bir  medeniyet... 

O  zaman  insafla  düşünmeliyiz.  İslam  dünyası  kendisini  batıda  ne biçim  tanıtıyor.  Bu  büyük  ve  yüce  din  insanlık  ideallerine  en  yüksek değeri  verirken,  bizim  "İslam  Dünyamız"  dünyanın  nazarında  kendilerini en  zelil  bir  hüviyette  göstermeye  adeta  can  atıyor.  Suikastların, tahribatın  ve  kan  dökmenin  coğrafyası  oluyor.  Garp  dediğimiz  batı dünyası  İslam'dan  uzak,  oldukça  çirkin  bir  manzara  arz  eden  bu  şark aleminden  korkmakta  haksız  mıdır?.. 

İslam  dünyamızda  yaşanan  bu  üzücü  duruma  cevabı  kara  kaplı defterinin  bir  sayfasında  yazılı  olan  kısa  notun  içinde  buldum: 

"Yetişmek,  çok  daha  iyi  yetişmiş  olmak  lazımdır.  Ve,  efendiler, sizden  istenilen  tek  şey  şudur:  Yüceltmenizden  vazgeçtik,  İslam'ı öldürmeyiniz,  çünkü  her  şeyde  olduğu  gibi  iman  hayatında  da  aynı hikmet  caridir:  Düşmek,  etrafı  görmemektendir!" 

Müslüman  dünyasının  bu  günkü  acı  tablosuna  bir  yorum  da  Samiha Ayverdi'nin  Maarif  Davamız  kitabından  katkıda  bulunmak  istiyoruz. 

"İslam  en  rasyonel  çizgileri  havi  bir  hazır  nizamnamedir.  Lâkin  biz onu  bilmiyor,  bilmediğimiz  için  de  faydalanamıyorsak,  kabahat,  o  ilahi kanun  değil,  ters  ve  eksik  tatbikçisi  olan  biz  cahillerindir.  Pakistan'ın büyük  mütefekkiri  İkbal  "Kabahat  İslamiyet'te  değil,  bizim Müslümanlığımızdadır"  demekte  ne  kadar  isabet  eylemiştir." 

İslam  dünyasının  hem  en  mükemmel  dine  mensup  olmak,  hem  de Ortadoğu'daki  bu  manzara  ve  yaşananlar  çelişkisine  kayıtsız  kalmayı yeğlemesinin  temel  sebebi  herhalde  İslami  kavramların  derinlemesine tartışmadan  benimsemiş  olmalarıdır  diye  düşünenlerdeniz... 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  300  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO İş  Bankası  H.  No: 

S.  Kürşad  Günaydın  -  5060-328183 
2015  yılı  Resmi  ilânların  Irk  süluııda  santimi 
9,63TL 

Tapu  tesrii.  icra  ilanlarının  Irk  süluııda  samimi  9.63  TL 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 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Esnaf  Kefalet  Hizmet  Binası 


yıl  sonuna  tamam 


GONUL  ÇEŞMESİ 


YfiGMÜR 

SONRfiSI 


ÖbntGvH, 

Gökyüzü  maviliğini  bulutlara  bırakmış,  yağmurlar yağmaya,  günler  kısalmaya  başlamıştır.  Aralıklarla görünen  güneş  mevsim  uzaklığına  çekilmiş,  havalar serin  günlerindedir.  Yağmur  damlaları  bardaktan boşanırcasına  yeryüzüne  yağmaktadır. 

Sabahın,  kuşluk  vaktinin  ve  akşamın  kış  mevsimi hazırlığı  vardır.  Kuşlar,  yarı  açık  pencereden,  odaya gölgesi  düşen  selvi  söğütlerin,  ıhlamurların  ve  çamların dallarına  üşüşmeye  başlamıştır.  Sesli  ve  sessiz saatlerce  sohbet  ederler,  gönül  muhabbeti  yaparlar. 
Duygularını,  üşümelerini,  gözlerinden  akan  damlaları kimseye  demezler,  diyemezler.  Bunlar,  balkona  yakın ağaç  dallarından  gelen  sesleri  dinlenme  anlarımı süslemektedir. 

Bildikleri,  gördükleri,  duydukları,  yaşadıkları, titredikleri  boğazlarında  düğümlenir.  Yürek esintilerinin  notalarını  yapmak  isterlerde,  kağıtsız, kalemsiz  hallerine  gülümseyiverirler. 

Bilirim,  dört  mevsim  güzelliğini  yaşayan  ömrün şimdi  yeni  kış  mevsimine  uzanış  vaktidir.  Yağmurdan önce  ya  da  sonra  geceler  ve  gündüzler  ses  verir. 

Bestelenen  şiirlerin  müzikle  bütünleştiğinde oluşan  estetik  ve  duygu,  yakınlaşır,  yakınlaşır, yakınlaşır  da  el  uzanış  mesafesinde  tüm  hazırlığını tamamlayıp  vakti  bekler.  Kim  bilir,  bilinmez  bir  tohum sessizce  toprakla  buluşur,  ıslanır,  can  alır,  hareketlenir, yeryüzüne  doğru  yeşerir  ve  büyümeye  başlar.  Meyve vermek  için  bütün  hazırlıklarını  tamamlayıp,  "ol" deyince  olmak  için  hazır  olur.  Buğday  olur,  başak  başak. 
Yaşadığımız  dünyayı  güzelleştirmek  için,  gül  olur,  çiçek olur.  Serinleyen,  üşüyen  zamanın  tüm  hazırlığı  kar vaktine  hazırlıktır. 

Bir  sabah  uyandığımızda  her  tarafın  kar  beyaz olduğunu  görür,  giyinmemize  dikkat  eder,  üşümemek için  tedbirler  alırız.  Kartopu  oynadığımız,  kaydığımız günleri  hatırlarız.  Saçaklarda  buzlara  bakar,  önceki yıllara  selam  göndeririz. 

Artık,  sonbahar  mevsimi  ve  dalından  kopan yapraklarömrünü  tamamlamıştır. 

Vakte  hazırlık  yapanlar,  ambarlarını  yaz  boyu çalışmalarıyla  dolduranların  sıkıntıları  olmadan  bahara ulaşacaktır.  Toprak  çok  önemlidir.  Topraktan  yeşeren her  şey  insan  için  faydalıdır.  Yeşeren,  boy  atan, olgunlaşan,  haşatı  yapılan  ne  varsa  berekettir, bolluktur,  insan  hayatını  kolaylaştıran  olmazsa olmazlardandır. 

İşte,  gülümseyiş,  merhaba  deyiş,  huzurun  gönül bahçemizde  bizi  biçimlendiren,  yarınlarımıza  yön  veren kış  vaktinden  bahara  merhaba  diyen  yürekleri rahatlatacaktır. 

Yağmur  sonrası  kaleme  alman  yazılar,  damlalarla ıslanışın  serinliğindedir. 

Gökten  gecelere  düşen  yıldızlar Bestelenmiş  şarkıları  söyletir. 

Yağmur  öncesi  ve  yağmur  sonrası, 

Islanan  tenime  güneş  gibidir. 


hizmet  binası  inşaatı,  225 
metrekarelik  alana  yapılacak  olup,  Pazarcılar  caddesine  bakan  cephede  kalan  kooperatife  ait  yaklaşık  400  metrekare  açık  alan  otopark  olarak  kullanılacak. 

Gazetemize  açıklamada  bulunan  Kooperatif Başkanı  Turgut  Çelik: "Hizmet  binamız  zemin+4 kat  olarak  inşaa  edilecek. 
Zemin,  giriş  katı  ve  birinci kat  olmak  üzere  3  katı  işyeri  olarak  ihale  edilecek, ikinci  katımız  hizmet  binası,  son  katımız  ise  toplantı  salonu  olacak.  Önümüzdeki  yıldan  itibaren genel  kurullarımızı  burada yapacağız.  Bina  bu  hali  ile yaklaşık  600  bin  liraya  mal oldu.  Hizmet  binamızı  ise 
2015  yılı  Aralık  ayı  sonunda  bitirmeyi  2016  yılı Ocak  ayında  taşınmayı  planlıyoruz."  Dedi. 


1971  yılında  kurulan 
Taşova  S.  S.  Esnaf  ve  Sanatkârlar  Kredi  ve  Kefalet Kooperatifinin  kendi hizmet  binasına  kavuşmasına  sayılı  günler  kaldı. 

Yeşilırmak  Mahallesi, 
Uluköy  caddesinde  2015 
yılı  Şubat  ayında  başlayan 


GÖZDE  CAM’DA 

Çalıştırılmak  iizere  tecrübeli  veya  eli  yatkın, 

elemanlar  aranıyor, 


MÜRACAAT: 

0543  312  03  65 


KİME 

GİDERİM 

MuAİg^g  Alfud 

(Emekli  Öğretmen) 


Canımın,  ruhumun  ışığı  Allah'ım Varım,  yoğum  hep  sensin,  kime  giderim İçimi,  kalbimi  bilen  Allah'ım Seni  gücendirirsem,  kime  giderim. 

Seni  daima  kalbimle  andığımda Varlığına,  rahmetine  daima  kandığımda Gücümü,  kuvvetimi  hep  senden  aldığımda Beni  geri  çevirirsen  kime  giderim. 

Kalplerden  geçeni  çok  iyi  bilen  Rabb'im Varım,  yoğum,  sığınağım  hep  sensin Bütün  günahlarıma  karşı  tek  ümidim Sana  yalvarır,  senden  yardım  dilerim. 

El  açarak  kapına  vardığımda Diz  çökerek,  daim  seni  andığımda Gözüm  görmez,  yüzüm  gülmez  kaldığımda Sen  de  kabul  etmezsen  kime  giderim. 

Kolum  kalkmaz,  elim  tutmaz  kaldığında Sorgu  meleklerine  cevabım  verdiğimde Akreplerin,  yılanların  tenimi  sardığında Sen  de  kabul  etmez  isen  kime  giderim. 

Yanıma  gelenleri  tanımaz  olduğumda Açlıktan,  fersizlikten  vücudum  solduğunda Şahadet  getiremeden,  seni  tanımadan öldüğümde 

Sen  de  kabul  etmez  isen  kime  giderim. 

Korka,  korka  yanma  vardığımda Mezarımda  ışıksız,  kimsesiz  kaldığımda Zebanilerin  cehennem  kuyusuna  saldığında Sen  de  kabul  etmez  isen  kime  kime  giderim. 


Emniyet  asayiş denetimi  yaptı 


Taşova  ilçesinde  Emniyet  Müdürlüğü  tarafından  Huzur  05  denetimi  düzenledi. 

Vatandaşlarımızın  huzuru,  can  ve  mal  güvenliği  bizler için  kıymetlidir  diyen  ilçe  Emniyet  Müdürü  İlhan  Sönmez "Halkın  huzuru  ve  güvenliği  için  bu  tür  denetimleri yapıyoruz.  Vatandaşlarımızın huzuru,  can  ve  mal  güvenliği bizler  için  kıymetlidir. 


Taşova  halkının  huzur  ve güven  ortamının  sağlanması amacıyla  parklar,  kavşak noktaları,  kahvehaneler,  internet  kafeler,  lokaller,  gazinolar  ve  şüpheli  görülen  kişilerin  kontrolleri  yapıldı. 

Yapılan  bu  uygulamalar vatandaşlarımızın  huzuru  için farklı  zaman  ve  aralıkları  ile zaman  zaman  yapılacaktır" ifadelerini  kullandı. 


AK  PARTİ'YE  OY  VEREN İNSfiNLfiRIN  SINIFSAL  DÜRÜMLAR! 


^gAaJz  fiiyaA 

Ünlü  Tatar,  komünist  Sultan  GALİYEV  Sovyetlerde  komünizmin  ilk kuruluş  sürecinde  düşünce  ve  eylem  adamı  olmasının  yanında, Rusya'da  müslüman  ulusların  geleceklerine  dair  ideolojik  öngörüleri olan,  ayrıca  marksizmin,  komünizmin,  önce  İngiltere  ve  Avrupa'da kurulacağı  beklentisiyle  ilgili  o  meşhur  analizini  yapmıştır.  Sultan GALİYEV’,  "Avrupa  proleteryası  kendi  sömürgeci  burjuvasıyla  işbirliği yapmıştır.  Sömürge  kaynaklarını  burjuvazisiyle  ortaklaşa  paylaşmıştır. 
Dolayısıyla  Avrupa  solu  dünya  sosyalizmine  öncülük  edemez,  itici  güç olamaz."  şeklindeki  ifadesi  tarihi  bir  tesbittir. 

Klasik  marksist  ideolojinin  sınıf  mücadelesi  temelinde  yapıldığını iddia  ettiği  tarihsel  mücadeleler,  maalesef  öyle  öngörüldüğü  gibi  olmadığı olmayacağı  da,  yaşanılan  sosyal  ve  siyasal  olgularla  görülmüştür. 

Yakın  tarihimize  baktığımızda,  1923  yılında  kurujmasına  izin  verilen Türkiye  Cumhuriyeti  kendisinden  önceki  Osmanlı  İmparatorluğu'nun enkazı  üzerinde  yeşertilmiştir.  Osmanlı  İmparatorluğu  ekonomik yapılanması,  mülkiyet ,  üretim  paylaşım  ilişkilerine  bakıldığında  henüz birbirlerine  düşman  sınıfsal  ayrışmaları  yaşamayan  Prekapitalist  bir yapılanmaya  sahiptir. 

Ulusal  kurtuluş  savaşında  halkımızın,  emperyalist  devletlere  karşı duruşunun  ana  dinamiği  ve  gücü  proleterya  ve  onun  ruhu  komünist ideoloji  olmayıp,  bağımsızlık  arzusu  ,  dini  ve  milli  değerleri  koruma  arzu ve  isteğidir. 

Yeni  Türkiye  Cumhuriyeti;  sosyal  yapının  ana  unsuru  halk tarafından  değil,  OsmanlInın  oligarşik  askeri  ve  sivil  bürokrasisinin elitlerince  kurulmuştur.  Sınıfsal  bir  sosyal  yapılanma  olmadığı  için cumhuriyetin  kuruluş  dinamiklerinde  sınıfsal  oluşumdan  bahsedilemez. 

Cumhuriyetin  kuruluşuyla  halkımıza  has  sosyal  ve  kültürel değerlerin  yerine  batı  kültürünün  yerleştirilmesi  çalışmaları  devlet  eliyle "devrimler  ya  da  inkılaplar"  adı  altında  baskıcı  ve  tepeden  inme yöntemlerle  hayata  geçirilmeye  çalışılmıştır. 

Yeni  devletin  üretim,  paylaşım  ve  mülkiyet  ilişkilerini  düzenleyen yapısal  düzenlemeleri  köklü  değişimden  uzaktır.  Toprak  reformu yapılamamış,  topraksız  köylüye  bozuk  orman  alanlarının  söktürülerek araziye  dönüştürülmesi  teşvik  edilmiş,  Osmanlı  toprak  sistemi  gereği kullanım  hakkını  elinde  bulunduran  tımar  sahiplerine  geniş  tarım arazileri 

cumhuriyet  dönemiyle  tapulanma  yoluyla  tescillenmiştir.  Doğudaki Aşiret  yapılanması  devam  etmiş,  toprak  ağalığı  güvence  altına  alınmıştır. 
Batıda  ise  çiftlik  sahipleri  yeni  cumhuriyetle  kolayca  kaynaşmıştır. 
OsmanlInın  olmayan  sanayisi  el  sanatlarının  küçük  işletmeler  haliyle  bile kendi  toplumunun  ihtiyaçlarını  karşılamaktan  uzak  olup,  ihtiyaç  fazlası üretim  yapmaktan  acizdir.  Cumhuriyet,  sanayi  politikalarının uygulanmasına  altyapı  oluşturacak  beyin  ve  yetişmiş  iş  gücünden yoksundu.  Devletin  kurduğu  sanayi  ve  işlettiği  madenlerin  sayıları  ve kapasitelerinin  istenilen  şekilde  yeterli  olmadığı  görülmektedir.  Tarım sektörü  geleneksel  usullerle  üretim  yapmaya  çalışırken,  köylü  1970'li yıllara  kadar  tarım  makinalarıyla  tanışamadı  .  Tarım  sektöründe  büyük çiftliklerde  toprak  ağalığının  köylüyü  yarıcı,  maraba  olarak  çalıştırması, küçük  toprağa  sahip  köylülerinde  kendi  işlerini  kendileri  ya  da  imece usulüyle  yapmaları  nedeniyle  tarım  ve  sanayi  alanınında  işçi  sınıfı oluşmamıştır,  var  olan  az  sayıdaki  işçiler  de  sendikal  ve  sınıf  bilincine sahip  değillerdi. 

Türkiye'nin  sanayi  ve  tarımsal  alanında  marksist  ideolojinin  işçi sınıfı  tanımına  uygun  bir  sınıf  oluşmamıştır.  İşçinin  sahip  olduğu  tek  güç emeğidir,  o  emeğiyle  üretir  patronlar  onu  satın  alırlar.  İşçinin  emeğini satın  alan  patronlar  onu  kullanma  hakkını  da  elde  ederler. 

Bütün  bu  açıklamalardan  sonra  esas  konuya  Ak  Parti'nin  oyunu aldığı  sosyal  yapıyı  oluşturanların  sınıfsal  durumları  nedir,  gerçekten Türkiye'de  sınıfsal  bir  mücadele  var  mıdır?  İşçi  sınıfının  nicel  ve  nitel özelliği  nedir,  çalışanlar  kendilerini  işçi  sınıfına  ait  hissediyor  mu?  Yakın tarihimizde  işçiler  sınıf  bilincine  niye  sahip  olmadı?  Yapılan  serbest seçimlere  sol  söylem  ve  vaatlerle  giren  siyasi  partiler  ne  kadar  sınıfsal bilince  sahip?  CHP'ye  ve  HDP'ye  oy  verenler  hangi  temel  siyasi dinamiklere  göre  oy  veriyorlar..  Ak  Parti,  2002'den  beri  yapılan  serbest seçimlerde  işçi  sınıfının,  köylünün  kısaca  proleteryanın  oyunu  aldı  mı? 
Gerçekten  Türkiye'de  Marks'ın  öngörülerine  uygun  proleterya  sınıfı  var mı?,  yoksa  tarihsel  sürecinde  niye  oluşmadı? 

Ak  Parti  ye  oy  veren  seçmen,  oy  verirken  hangi  değerleri  ön  plana çıkarıyor. 

Türkiye  halkı  kapitalizmi  ve  sol  ideolojileri  ne  kadar  sahipleniyor. 
Dini  inançlar  sosyal  yaşamda  ve  seçimlerde  ne  kadar  belirleyici  oldu... 

İleri  ki  yazımızda  bu  sorulara  cevap  arayacağız. 


Sayfa:  4 


TAŞOVA  HAVADİS 


17/11/2015 


Zağnos’u  yendik  21  Kasım’da Antalya’dayız 


Hemşehrimiz  M.  Fatih 
Torun  ilçe  Spor  Müdürü oldu 


14  Kasım  2015  Cumartesi  günü  ligde  3.  sırada  mücadele  eden  Ankara  Zağnos  Erkek  Hentbol  Spor'u  ilçemiz  spor  salonunda  30-26  mağlup  ettik. 

Saat  13.00'de  başlayan  maçın  onyedinci  dakikasında  6-5  üstünlüğümüzle  sürerken  Artem Vişnevski  sakatlandı.  İlk yarı  13-9  üstünlüğümüzle sona  erdi. 

Baştan  sona  önde götürdüğümüz  maçın  52. 

w  .  dakikasında  Zağnos  öne 

Süper  liginin  dokuzuncu  gımız  galibiyetle  başladık.  geçtiyse  de  kaleci  Milan'ın 


Erkekler  Hentbol  haftasında  hasret  kaldı- 


kurtarışları,  oyuncuların gösterdiği  büyük  performans  sayesinde  30-26  galibiyetimizle  son  buldu. 

Takımımız  21  Kasım 
2015  Cumartesi  günü  Antalya'da  Antalya  Spor  ile oynayacak.  Sportif  Direktör  Sercan  Şenel  gazetemize  yaptığı  açıklama¬ da;  "Geçtiğimiz  sezon  Antalya'da  seyirci  desteği  ile yendiğimiz  Antalya  Sporu yine  mağlup  ederek  ilk dörde  yerleşmek  istiyoruz.  Antalya'daki  tüm  Taşovalıları  bu  önemli  maça davet  ediyorum"  dedi. 


Erkekler  Süper  Lig  2015-  2016  Sezonu  Puan  Durumu 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B 
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1 

GÖZTEPE  SPOR  KULÜBÜ 

9 

6 

0 

3 

284 

220 

64 

12 

2 

BEŞİKTAŞ  MOGAZ  HT 

7 

6 

0 

1 

221 

178 

43 

12 

3 

NİLÜFER  BLD  SP.KLB. 

7 

5 

1 

1 

221 

185 

36 

11 

4 

zaGnos  erkek  HENTBOL  sk 

9 

5 

1 

3 
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235 

33 

11 
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B.B  ANKARA  SP.KLB. 

8 

5 

1 

2 

235 

202 

33 

11 

6 

MERZİFON  BELEDİYE  HENTBOL  SK 

8 

5 

1 

2 

227 

223 

4 

11 

7 

TRABZON  SPOR 

8 

4 

1 

3 

226 

200 

26 

9 

8 

AMASYA  TAŞOVA  YIBO 

8 

3 

3 

2 

222 

205 

17 

9 

9 

ANTALYASPOR 

9 

4 

0 

5 

266 

238 

28 

8 

10 

M. MİLLİ  PİYANGO  SP.  KLB. 

7 

2 

0 

5 

165 

182 

-17 

4 
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TRABZON  AKÇAABAT  TÜTÜN  SP  KLB 

8 

2 

0 

6 

213 

247 

-34 

4 
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İSTANBUL  ANAFEN  KOLEJİ 

8 

1 

0 

7 

182 

297 

-115 

2 
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ANKARA  HENTBOL  İHTİSAS  SK 

7 

0 

0 

7 

145 

245 

-100 

0 

Yeni  Amasyaspor  Bulancak’ta 

galip:  2-0 
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Bölgesel  Amatör  Lig 
4.  grupta  şampiyonluk mücadelesi  veren  Y.  Amasya  Spor  ligin  altıcı haftasında  deplasmanda Bulancak  Sporu  2-0  mağlup  etti. 


15  Kasım  2015  Pazar  günü  saat  13.30  da Bulancak  şehir  stadyumunda  oynanan  maça mutlak  galibiyet  parolası ile  çıkan  Y.  Amasya  Spor üst  üste  geliştirdiği  atak¬ 


lar  sonunda  maçın  16.  dakikasında  Ahmet  Turan Solak'ın  attığı  gol  ile  1-0 öne  geçti. 

Her  iki  takımda  geliştirdiği  ataklardan  gol sesi  çıkmayınca  ilk  yarı  Y. 
Amasya  Spor'un  1-0  üstünlüğü  ile  sona  erdi. 

Maçın  ikinci  yarısında  da  üstün  oynayan  Y. 
Amasya  Spor  ev  sahibi Bulancak  Spora  gol  fırsatı vermedi.  Maçın  81.  dakikasında  Y.Amasya  Spor Samet  Sami  Bank  ile  bir gol  daha  buldu  ve  deplasmanda  2-0  öne  geçti. 
Hakem  tarafından  maçın sonuna  oynanmamış 


olarak  6  dakika  ekledi. Bu bölümde  de  başka  gol olmayınca  Y.Amasya  Spor deplasmanda  Bulancak 
Sporu  2-0  mağlup  ederek hanesine  üç  puan  daha yazdırması  sonucu  lig sıralamasında  3.  sıraya geldi. 

Y.Amasya  Spor  ligin 
3.  haftasında  kendi  sahasında  oynaması  gereken  Terme  Spor  maçı  terör  olayları  nedeni  ile  ertelenmesi  sonucu  bu  maçı 
18  Kasım  2015  Çarşamba 
günü  12  Haziran  stadyumunda  saat  13.30'da oynayacak. 


GENEL  KURUL  İLANI 

Cumhuriyet  Halk  Partisi  Taşova  ilçesi  olağan  kongresi  05/12/2015  Cumartesi  günü  saat  10.00'da Belediye  Düğün  Salonu-Taşova  adresinde  aşağıdaki  gündemle  yapılacaktır.  Bu  toplantıda  çoğunluk sağlanamadığı  takdirde  ikinci  toplantı  06/12/2015  Pazar  günü  aynı  yer  ve  saatte  yapılacaktır.  Üyelerimize duyurulur. 

CHPTaşova  İlçe  Başkanlığı 

GÜNDEM: 

1-  Açılış 

2-  Saygı  duruşu  ve  İstiklal  Marşı 

3-  Kongre  Başkanlık  Kurulu  seçimi  (Başkan,  İkinci  Başkan,  Yazman) 

4-  2012-2013-2014-2015  dönemi  Yönetim  Kurulu  çalışma  raporunun  ve  hesap  raporunun  okunması  ve görüşülmesi 

5-  2012-2013-2014-2015  dönemi  çalışma  raporu  ve  hesap  raporunun  ayrı  ayrı  ibra  edilmesi 

6-  İlçe  Başkanı,  İlçe  Yönetim  Kurulu  ve  İl  Kongresi  delegelerinin  seçimi 

7-  Dilek  ve  temenniler 

8-  Kapanış 


Hemşerimiz  Murat  Fatih Torun  Merzifon  Gençlik  Hizmetleri  ve  Spor  İlçe  Müdürlüğüne  atandı. 

Murat  Fatih  Torun  1977 
Amasya  doğumlu,  ilk  orta  ve lise  öğrenimini  Suluova'da  bitirdikten  sonra.  1995-2000 yılları  arasında  Abant  İzzet Baysal  Üniversitesi  Beden Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulunda  okudu.  2001  yılında Suluova'da  bir  dönem  İngilizce  derslerine  girdikten sonra  2001  yılı  sonunda Gençlik  ve  Spor  Bakanlığında 


Uzman  olarak  göreve  başladı. 
Sırasıyla  Türkiye  İzcilik  Federasyonu,  Gençlik  Hizmetleri  Daire  Başkanlığı,  Uluslararası  Organizasyonlar  Daire Başkanlığı,  Proje  ve  Koordinasyon  Daire  Başkanlığı  ve son  olarak  Bakanlık  Özel  Kalem  Müdürlüğünde  uzman  olarak  görev  yaptıktan  sonra Merzifon  Gençlik  Hizmetleri ve  Spor  İlçe  Müdürü  olarak göreve  başladı. 

Murat  Fatih  Torun'a  yeni görevinde  başarılar  dileriz. 


Nurettin  Alan  Göynücek’e gönderildi 


İlçemiz  Süleyman  BursalI  Mesleki  ve  Teknik  Anadolu  Lisesi  başarılı  öğretmenlerinden  Nurettin  Alan  hakkında  açılan  haksız  bir  soruşturma  sonucu  bu  okuldaki görevinden  alınarak  Göynücek  70.  Yıl  Sağlık  Meslek  Lisesi'ne  gönderildi. 

Nurettin  Alan  görev  yaptığı  okulda  gerçekleştirilen 


pek  çok  projede  katkısı  olan başarılı  bir  öğretmendi.  Avrupa  Birliği  Projesinde  Eğitim 
Koordinatörü  olarak  2015 
Nisan-Mayıs  aylarında  18  öğrenci  ile  birlikte  Çek  Cumhuriyetine  gitmiş  ilçemizin  gururu  olmuştu.  Ayrıca  "Beslenme  Dostu  Okul"  ve  "Obezite"  konulu  birçok  projenin  hazırlanması  ve  uygulanmasında  emeği  olan  Nurettin  Alan  aynı  zamanda Taşova  Türk  Eğitim-Sen Başkanı  olarak  7  yıl  görev yapmıştı.  Bilindiği  gibi  aynı  okulda  uzun  yıllar  müdürlük yapan  başarılı  müdür  Fesih Aktaş  geçtiğimiz  Eylül  ayında görevinden  alınmıştı. 

Tecrübeli  ve  başarılı öğretmen  Nurettin  Alan'a  yeni  görevinde  başarılar  dileriz. 


Küçük  Nehir  toprağa verildi 


(1 .  Sayfadan  devam) 


dildi. 


Getirilerek  burada  yapılan duadan  sonra  merkez  çarşı camiinde  öğle  namazına müteakip  kılınan  cenaze namazından  sonra  Doğu  Mahallesi  mezarlığında  defne- 


Cenaze  törenine  ailesi, Kaymakam  Kudret  Kurnaz, Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  ve  çok  sayıda  vatandaş katıldı. 


